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Er is een land van louter licht 

weduwe van Jacob Venema

De vogels, de bloemen, een dag in de zon.
Het zijn de kleine dingen waar je zo van genieten kon.

Dag lieve moeder, schoonmoeder en oma

Erwin en Jacoline
Hidde
Loïs

Marnix
Robin en Dagmara
Dieter en Ileen
Lorraine

Ingrid
Lara en Rens

Correspondentieadres: Dijkweg 207, 1619 JB  Andijk

Er is gelegenheid tot condoleren op zondag 17 mei van 
19.00 tot 19.45 uur in de Gereformeerde Kerk Andijk, 
Middenweg 4.

U bent van harte uitgenodigd voor de afscheidsdienst die 
zal worden gehouden op maandag 18 mei om 14.00 uur, 
eveneens in de Gereformeerde Kerk Andijk. Aansluitend 
begeleiden we moeder naar de Oosterbegraafplaats aan 
de Weet.

Na de begrafenis bent u welkom om in de Gereformeerde 
Kerk koffi  e of thee te komen drinken.

Onze dank gaat uit naar het team van Sorghvliet voor de 
liefdevolle zorg.

Moeder hield van bloemen!

Lieneke
Aukelina Ymkje Venema - Vriend

3 mei 1945 13 mei 2026- Andijk -


