
Alice
1956 - 2026



De Heer is mijn herder, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij.
Naar Psalm 23   

We zijn verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor alles wat ze was

Alice Janette Bloemendaal
Dochter van Wim en Catrien Bloemendaal, beiden in herinnering 

Andijk, 5 april 1956	 Bovenkarspel, 12 mei 2026

Langzaam moest je ons verlaten, maar vergeten doen we je nooit
	

	 Wim en Marion

	 Ineke

	 Corjaap en Annita

	 Greet en Kees

	 Janny en Renger

	 Bert en Yvon

	 en alle neven en nichten

Correspondentieadres:
Middenweg 85 | 1619 BN Andijk

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en ons te condoleren op zondag  
17 mei tussen 16.00 en 17.00 uur in de Gereformeerde Kerk, Middenweg 4 te 
Andijk.

De afscheidsdienst is op dinsdag 19 mei om 12.45 uur in bovengenoemde 
kerk. Hieraan voorafgaand is ook gelegenheid om ons te condoleren van 
12.00 tot 12.45 uur. Voor mensen van ver is er koffie met een broodje.

Aansluitend aan de dienst is de begrafenis op Natuurbegraafplaats Geestmer-
loo, Nauertogt 21A te Koedijk. Je bent van harte welkom om mee te gaan.  
Na afloop is daar gelegenheid om na te praten en herinneringen op te halen.

De afscheidsdienst kun je ook rechtstreeks volgen via  
www.gereformeerdekerkandijk.nl/meeluisteren 

Alice heeft gekozen voor een natuurbegraafplaats, dus liever geen bloemen.
Ga je mee naar de begrafenis, draag daar gemakkelijke schoenen
en neem bij slecht weer een paraplu mee.


