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U omsluit mij, van achteren en van voren,
U legt Uw hand op mij.

Psalm 139:5

Met verdriet nemen wij afscheid van onze zorgzame moeder, 
lieve oma en overoma

Echtgenote van Klaas Mantel, in liefdevolle herinnering sinds 2016

Opperdoes,	 Andijk
8 september 1940	 6 januari 2026

We zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend.

	 e

	 Jacqueline en Koos
		  Richard en Hanna, Lucy
		  Arjen en Mina
		  Eline en Jasper

	 Harry Peter en Beata
		  Patryk en Karolina, Szymon, Olivia, 2
		  Sebastian en Anita, Aleks

	 Margriet en Frans
		  Eva en Robbert
		  Rosan en Ference
		  Floor

Middenweg 73A | 1619 BN  Andijk

Onze moeder en oma is thuis in haar eigen appartement,  
waar wij deze dagen in kleine kring samen willen zijn.

U bent daar welkom om ons te condoleren en afscheid te nemen op  
zondag 11 januari tussen 15.00 en 16.00 uur.

De dankdienst vindt plaats op dinsdag 13 januari om 11.00 uur in  
de Gereformeerde kerk, Middenweg 4 te Andijk. Aansluitend is de  
begrafenis op de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.

Na afloop van de begrafenis ontmoeten wij u graag in de achterzaal van  
de kerk waar ook gelegenheid is om ons te condoleren en na te praten.  
Voor broodjes wordt gezorgd. 


