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Gereformeerde Kerk Andijk

Voorgangers: ds. Wim Wasserman en ds. Koos Staat

Orgel: Marco Vriend
Vleugel: Robbert Bakker
Zang: Mariska Rustenburg, Judith Mantel,

Christel van der Helm



Orde van dienst

Welkom en mededelingen namens de kerkenraad

Samenzang met Robbert, Mariska, Judith en Christel:
(lied voor de dienst) Een toekomst vol van hoop - Sela

Stil gebed en Votum & Groet

Samenzang: Psalm 43: 2,3 - Nieuwe Psalmberijming
Gebed

De kinderen gaan naar de kinderdienst
Schriftlezing: Psalm 23

Samenzang met Robbert, Mariska, Judith en Christel:
Blijf mij nabij

Schriftlezing: Johannes 12: 20-24

Samenzang: Gezang 300: 1,4,6 - Eens als de bazuinen klinken
Verkondiging

Samenzang: Lied 90A: 1,4,5,6 - O, God, die droeg ons voorgeslacht

Luisterlied met Robbert, Mariska, Judith en Christel:
Dwars door alle tranen heen

De kinderen komen terug uit de kinderdienst
Herdenking van hen die ons zijn voorgegaan
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Gedachteniswoorden

Vandaag herdenken wij in liefdevolle herinnering onze gestorvenen, met
name hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgegaan. God
wil niemand missen en daarom behoren zij en wij bij de ene kerk van
alle plaatsen en tijden. Ter onderstreping van onze verbondenheid met
elkaar stemmen we in met het belijden van de kerk der eeuwen.

Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde.
En ik geloof in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, neergedaald ter helle;

op de derde dag opgestaan uit de doden;

opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de
almachtige Vader;

van daar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der
heiligen.

De vergeving der zonden.

De wederopstanding des vlezes.

En een eeuwig leven.

Ontsteken van de kaarsen

We noemen de namen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar ons
zijn voorgegaan één voor één. Telkens zal een kaars ter nagedachtenis
worden ontstoken aan de brandende paaskaars, die symbool staat voor
onze levende Heer, die het Licht voor de wereld is.

Luisterlied met Robbert, Mariska, Judith en Christel:
De mensen die wij missen - Sela

Gebeden



Inzameling van de gaven
Gedicht: /n uw hand van Enny lJskes-Kooger

Samenzang met Robbert, Mariska, Judith en Christel:
Ik zal er zijn - Sela

Heenzending en zegen

Na afloop van de dienst kunnen de families van de overledenen de kaars, de
gedachtenissteen en een roos bij de liturgische tafel ophalen.

Een boog in de wolken

als teken van trouw,
staat boven jouw leven,

zegt: God is bij jou!



