


Vertrouw op God
en Hij is u genadig. 

In dat vertrouwen is hij heengegaan, mijn zo geliefde man,  
onze lieve vader en allerliefste opa

Willem Gutter
Echtgenoot van Johanna Gutter - Karreman 

                                                     65 jaar        

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

16 oktober 1935                            Andijk                                 11 april 2024

	 Johanna

	 John en Marleen
		  Wim en Chelsea
		  Jelle
		  Yara

	 Door en Sjoerd
		  Jesper
		  Jente en Stephanie
		  Sierk 
		  Jorrit

	 Yvon en Harold
		  Christel-Anna, Chay-Lynn
		  Romy en Koen
		  Sil en Jeanne

	 Annique
		  Dyon en Anne

Middenweg 25 
1619 BM Andijk

Wim is thuis.
Er is gelegenheid om afscheid te nemen en ons te condoleren op zaterdag 13 april  
van 16.00 tot 17.15 uur in de Gereformeerde kerk, Middenweg 4 in Andijk.
De afscheidsdienst is op maandag 15 april om 14.00 uur in de Gereformeerde kerk, 
voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 13.15 tot 13.45 uur.
Aansluitend begeleiden wij Wim naar zijn laatste rustplaats op de  
Oosterbegraafplaats aan de Weet in Andijk.

Na afloop bent u welkom om met ons mee terug te gaan naar de kerk.

Voor bloemen wordt gezorgd.


