


Ik ben er van overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot  
de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

                                                           Romeinen 8:18 NBV

In dit volle vertrouwen is onze lieve en meelevende vader, 
 opa en ouwe opa heengegaan

Eize Bultsma
echtgenoot van Frida Elly Butterman, overleden 14 februari 2009
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Eize is thuis, waar we deze dagen in kleine kring samen zijn.

U bent welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren op zondag 3 maart tussen 
15.00 en 16.00 uur in de Gereformeerde Kerk, Middenweg 4 te Andijk.

De dankdienst voor het leven van Eize vindt plaats op maandag 4 maart om  
13.30 uur in bovengenoemde kerk. De dienst kunt u ook live volgen via   
www.gereformeerdekerkandijk/meeluisteren. Aansluitend aan de dienst  
begeleiden we Eize naar de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren voor de mensen  
van veraf, van 13.00 tot 13.20 uur, ingang onder de toren.

Na afloop van de begrafenis ontmoeten wij u graag in de achterzaal van de kerk.

“Ik ben klaar voor de reis en nieuwsgierig hoe het zal zijn.”
Eize


