


Het verlies was er voor het einde
het verdriet voordat het afscheid kwam
Toen de onzekere verwarring
bezit van jouw gedachten nam
Maar als we je bezochten elke keer
dan was er steeds die glimlach weer
We voelden mee met je stil verdriet
nu rouwen wij, maar treuren niet

“Lichtstad met uw paar’len poorten”

Onze lieve, zorgzame en unieke moeder en oma is van ons heengegaan.
Wij zijn dankbaar dat ze zolang in ons midden mocht zijn en koesteren alle fijne
en mooie herinneringen.

Louwina Akkerman - Cu}oerus
- ‘Ina -
echtgenote van Dirk Akkerman - 17 maart 2000

31 mei 1926 23 december 2023
Hantumhuizen Andijk

Zweden: Klaas en Ans
Barry en Veronica
Michiel en Marina
Marcia en Niels

Enkhuizen: Harm, in liefdevolle herinnering en Annet
André en Angelique
Danny en Susanne

Kamerik: Engelien en Gijs
Leonie en Vincent
Rianne en Jan Willem

en haar 14 achterkleinkinderen

Donderdag 28 december is er van 10.15 tot 10.45 uur gelegenheid om afscheid
van Ina te nemen in de Gereformeerde Kerk, Middenweg 4 in Andijk.

De afscheidsdienst begint om 11.00 uur.

Aansluitend begeleiden wij Ina naar haar laatste rustplaats op de
Oosterbegraafplaats, De Weet in Andijk.

Na afloop is er een informeel samenzijn en gelegenheid om te condoleren in
bovengenoemde kerk.

Correspondentieadres: Waterstoep 11, 3471 ET Kamerik



