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Ik heb ingezien dat al wat God doet, voor eeuwig is.
Prediker 3:14

Wij moeten afscheid nemen van onze lieve vader en opa

Nicolaas Kwantes

Echtgenoot van Margje Kwantes-Krikke, + 10 januari 2019

Eén keer

Wat zeg je bij een afscheid

als je elkaar nooit meer gaat zien?

Ik hou van je? Het beste? |k heb je lief?
Of heel misschien staan de woorden
die je zoekt nog niet in de Van Dale.
Misschien is wat je wilt zeggen

Andijk, Enkhuizen,
1 augustus 1941 13 juli 2023

Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend
en altijd zal blijven betekenen.

o Geert
niet in woorden te vertalen. )
Lara, Liv
Rust zacht? Je was de beste?
Leon

lk ga je missen, elke dag?
Of zeggen mijn tranen je genoeg
wanneer ik nog één keer naar je lach?

Frans en Miranda
Shayleen en Doy

René Oskam.

Niek is opgebaard in het uitvaartcentrum, Ibislaan 3 te Andijk.
Daar bent u welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren op dinsdag 18 juli
tussen 19.00 en 20.00 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 20 juli om 14.00 uur in de
Gereformeerde Kerk, Middenweg 4 te Andijk. Aansluitend aan de dienst is de
begrafenis op de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren
van 13.15 tot 13.45 uur voor de mensen van veraf. Ingang onder de toren.

Correspondentieadres:
Meilag 44 Na afloop van de begrafenis ontmoeten wij u graag in Dorpshuis Centrum,

1619 XX Andijk Sportlaan 1 te Andijk.



