
Alie Dijkman
1 9 4 3  –  2 0 2 3

De Heer is mijn Herder
Uw stok en Uw staf vertroosten mij

                        Psalm 23



Heer, U kent mij, U doorgrondt mij,
U weet het als ik zit of sta,

U doorziet van verre mijn gedachten.
        Psalm 139: 1 en 2

Verdrietig zijn wij, nu is overleden onze lieve zus, schoonzus en tante

Aaltje Dijkman
Alie

dochter van Willem Dijkman en Johanna Dijkman-de Vries

* Andijk, 
2 oktober 1943 

   † Hoorn,
9 juni 2023

Margriet en Gerrit, beiden in herinnering

  Mireille en Machiel, Esmay en Patrick, Quinty

  Erik en Marijke, Eline, Roan

Herman en Els, beiden in herinnering

  Freddy en Petra, Joyce, Senna

  René en Simone, Rolf, Martha, Cato

  Ronald en Jenna

Tiny en Arie
  Brenda en Frank

Geert en Lia
  Yvette en Daniël, Julie

  Annick en Simone, Bram, Liv

Correspondentieadres:
Tiny Slager-Dijkman | Nassaustraat 14 | 1601 BG | Enkhuizen

Alie is in haar eigen, vertrouwde huis opgebaard. Oosterweg 10B Andijk.
Daar bent u welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren  
op dinsdag 13 juni tussen 19:00 en 20:00 uur.

De dankdienst voor Alie haar leven is op woensdag 14 juni om 11:00 uur  
in de Gereformeerde Kerk, Middenweg 4 te Andijk. Aansluitend vindt  
de begrafenis plaats op de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.

In plaats van bloemen liever een gift voor St. De Bovenzaal, 
rek. nr. NL86 RABO 01472.52.849 of in de aanwezige collectebus.

In elke traan van verdriet,
glinstert een mooie herinnering


